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1. Nội dung câu chuyện 

Sáng 10/9/2024, một thảm họa kinh hoàng đã ập xuống thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, 

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trận lũ quét dữ dội từ núi Con Voi đã cuốn phăng tất cả, 37 hộ 

dân với 158 nhân khẩu đã mất đi mái ấm của mình chỉ trong phút chốc, nhiều hộ gia đình không 

còn một ai sau cơn bão. 

Trong ký ức của Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, đêm 

10/9/2024 là một đêm thức trắng. Trước đó, ban ngày, anh chỉ huy đơn vị làm nhiệm vụ giúp 

dân chống lũ ở Hạ Hòa (Phú Thọ) trong mưa dầm gió lạnh. Bữa tối ăn vội, chưa kịp ngả lưng 

thì 23 giờ khuya, chuông điện thoại đổ liên hồi. Anh nhấc máy, tiếng của đồng chí Sư đoàn 

trưởng ra chỉ thị: Đơn vị nhanh chóng làm công tác chuẩn bị, cơ động gấp thực hiện nhiệm vụ 

tìm kiếm cứu nạn ở Làng Nủ. Lệnh khẩn được truyền trong đêm từ thủ trưởng Trung đoàn tới 

từng chiến sĩ. Cả đêm, đơn vị chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, quân trang, các vật dụng cần thiết. 

Lúc 5 giờ, trời vẫn tối mịt mùng, mưa vẫn không ngừng rơi. Những bước chân vội vã, vai đeo 

ba lô, mọi người choàng áo mưa lên đường. 300 cán bộ, chiến sĩ hành quân làm nhiệm vụ đặc 

biệt dưới trời mưa tầm tã.  

Khi tới Làng Nủ, trước mắt bộ đội là một bình địa lổng chổng cọc gỗ, thân tre, mái tôn, 

xe máy, thùng nước, xác động vật sộc lên mùi tanh nồng. Nước vẫn cuồn cuộn chảy thành dòng 

từ trên cao xuống đục ngầu. Không ai nghĩ rằng ngôi làng nhỏ dưới thung lũng xanh lại xảy ra 

thảm kịch chỉ trong giây lát. Dòng nước lẫn bùn đất, đá vùi lấp nhiều nạn nhân. Những người 

lính mặc áo phao, đeo găng tay, chân đi ủng, mang trên mình dây kéo, bình tông, áo mưa, cầm 

gậy xông xáo tiến về phía sạt lở như bước vào trận chiến đấu vô cùng gian nan. Dưới sình lầy, 

cây cọc, rác thải ngập ngụa, chứa đầy vật sắc nhọn.  

Mảnh đất Làng Nủ đã thấm mồ hôi, nước mắt và cả máu của người chiến sĩ. Vất vả, hiểm nguy 

luôn thường trực khi điều kiện địa hình, thời tiết không ủng hộ. Ban ngày trời nắng như rang 
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nhưng đêm xuống lại sầm sập đổ mưa. Có lần đang tìm kiếm ở dưới thung lũng, bỗng từ phía 

chân núi sạt lở có tiếng động lớn và nước từ con suối đột nhiên tràn về. Tiếng kẻng vang lên 

cùng lời hô hoán “nước lũ... nước lũ...”. Bộ đội lao nhanh lên bờ và may mắn thoát khỏi “lưỡi 

hái tử thần”. 

Bao nhiêu gian khó và cả những hiểm nguy luôn rình rập. Thế nhưng những người lính không 

chùn bước. Sau những ngày miệt mài tìm kiếm cũng đến ngày phải chia xa Làng Nủ. Đêm hôm 

trước chia tay, trong căn nhà sàn nhỏ, Hạ sĩ Đỗ Tiến Nam, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8 sắp 

đặt lại đồ dùng. Mảnh đất này anh đã đổ mồ hôi và cả những giọt máu thấm bùn. Trong quá 

trình tìm kiếm nạn nhân, anh đã bị vật sắc nhọn đâm vào chân và phải đi viện điều trị. Khi vết 

thương tạm ổn, anh đã xung phong trở lại cùng đồng đội tiếp tục công việc tìm kiếm nạn nhân. 

Vết thương nay đã liền sẹo nhưng nỗi nhớ mảnh đất này thì cứ vấn vương trong tâm hồn người 

chiến sĩ trẻ. Đêm khuya, anh vẫn còn thao thức khi sắp phải chia xa mảnh đất đau thương nhưng 

thắm đượm nghĩa tình. 

Những người đàn ông nắm chặt tay bộ đội, các bà, các mẹ ôm vai chiến sĩ rồi khóc. 

Nước mắt của sự mến thương, cảm phục và biết ơn. Cứ thế tay nắm tay, nước mắt lại rơi. Tất cả 

đều xúc động rưng rưng không nói nên lời. Những ngày tháng ấy, khi dòng nước lũ cuốn trôi 

mọi thứ, những người lính đã cùng nhau vượt qua hiểm nguy, quyết tâm tìm kiếm và cứu giúp 

người dân trong làng. Mỗi bước chân trên con đường lầy lội đều mang theo nỗi lo âu nhưng 

cũng tràn đầy sự nhiệt huyết, lòng nhân ái, với tinh thần sẵn sàng xả thân vì nhân dân phục vụ.  

2. Bài học rút ra 

 Câu chuyện về Trung đoàn 98 tại Làng Nủ là minh chứng sống động cho phẩm chất cao 

đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình. Trước hết, đó là tinh thần "vì nhân dân phục vụ" được 

thể hiện qua hành động không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng xả thân để cứu giúp 

người dân. Lòng dũng cảm, kiên cường của các chiến sĩ được thể hiện rõ nét trong điều kiện địa 

hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp họ cùng nhau 

vượt qua gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ. Đức hy sinh, quên mình của các chiến sĩ là tấm gương 

sáng về tinh thần đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Những giọt nước mắt của 

người dân khi chia tay các chiến sĩ là minh chứng cho sự gắn bó máu thịt giữa quân đội và nhân 

dân. Qua đó, ta thấy được hình ảnh người lính "Bộ đội Cụ Hồ" luôn in đậm trong lòng dân với 

sự tin yêu và quý mến. Những bài học này không chỉ có ý nghĩa trong công tác cứu hộ, cứu nạn 

mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động của người lính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

Giá trị văn hoá quân sự của “Bộ đội Cụ Hồ” đã và đang thể hiện sâu sắc ở tinh thần “quyết tử 

cho Tổ quốc quyết sinh”, luôn xung kích đi đầu, đứng vững ở nơi “đầu sóng ngọn gió”: vùng 



sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi khó khăn, gian khổ và chiến tranh ác liệt nhất; sẵn sàng 

chiến đấu, hi sinh tuổi xuân và tính mạng của mình để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ 

quốc, bảo vệ biển đảo quê hương, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và 

bảo vệ nhân dân.  

3. Liên hệ tại đơn vị  

 Trường THPT Phú Nhuận không chỉ là nơi giảng dạy mang đến kiến thức cho học sinh 

mà còn giáo dục học sinh tinh thần "vì cộng đồng" đây là một phần quan trọng trong việc hình 

thành những công dân có trách nhiệm. Nhà trường thường tổ chức các hoạt động như: Chiến 

dịch Xuân tình nguyện với hoạt động phụng dưỡng, thăm hỏi và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam 

Anh hùng, chương trình "Quà Xuân tặng bạn" dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 

chiến dịch Hoa phượng đỏ trong mỗi dịp hè, hoạt động ngày Chủ nhật xanh, hay công trình 

thanh niên “Nhà tình bạn” phối hợp với Huyện Đoàn Đak Đoa giao “Nhà tình bạn” với trị giá 

60.000.000 đồng cho gia đình em Nuyên - dân tộc Ba Na, học sinh lớp 7C trường THCS Trần 

Phú, xã KDang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, hoặc quyên góp ủng hộ đồng bào gặp khó khăn 

và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Qua đó, học sinh được trải nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn về 

những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Các em cũng học được cách chia sẻ, giúp đỡ người 

khác, và trân trọng những gì mình đang có. Tinh thần tương thân tương ái này không chỉ giúp 

ích cho cộng đồng, mà còn bồi dưỡng lòng nhân ái, sự đồng cảm trong mỗi học sinh. Việc tham 

gia các hoạt động cộng đồng cũng giúp các em phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao 

tiếp, và nâng cao ý thức trách nhiệm. Đây là những hành trang quý báu giúp các em trưởng 

thành và trở thành những người có ích cho xã hội. 


