
KỂ CHUYỆN VỀ BÁC 

CÂU CHUYỆN “ĐÔI DÉP BÁC HỒ” 

Ngày 26/02/2024, trong cuộc họp định kỳ của chi bộ trường THPT Nguyễn 

Hữu Huân, đồng chí Phạm Thi Kiều Khanh đã kể câu chuyện về Bác với tên gọi 

“Đôi dép Bác Hồ”.  

Câu chuyện được chia sẻ với nội dung: Đôi dép của Bác, đôi dép được mệnh 

danh là “Đôi hài thần kì” ra đời vào năm 1947 với nguyên liệu được lấy từ chiếc 

lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp. Ấy thế mà, nó đã đồng hành cùng Bác hơn hai 

mươi năm cho đến khi Người qua đời. Nó đã cùng Bác đi khắp chân trời, góc bể, 

theo Bác từ tiếp khách trong nước đến quốc tế; từ chân trần lội ruộng hay đi thăm 

bà con, Bác vẫn không quên xách hoặc nách kẹp đôi dép...Qua ngần ấy năm, đôi 

dép ấy đã phải đóng đinh sửa nhiều lần, đến nỗi có lần trên máy bay sang thăm Ấn 

Độ,các chiến sĩ đã lập mẹo giấu dép để Bác mang đôi giày mới, nhưng Bác luôn từ 

chối vì thấy chưa cần thiết và cần phải tiết kiệm vì nước ta còn nghèo. 

 Từ hình ảnh đôi dép cao su đơn sơ của Bác, chúng ta cảm nhận rõ hơn về một 

tấm gương mẫu mực suốt cuộc đời lo cho dân, cho nước, suốt đời thực hành cần, 

kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Chúng ta học được 

nơi Bác lối sống giản dị, tiết kiệm. Dù ở địa vị càng cao nhưng Người càng giản dị, 

trong sạch, cả một đời không xa xỉ, hoang phí. Những giá trị ấy cứ hiện hữu, thấm 

sâu và lan tỏa để chúng ta tiếp tục phấn đấu, nỗ lực “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

“Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn, 

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn. 

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi, 

Vững như muôn ngọn, dải Trường Sơn.” 



Sau đây là một số hình ảnh của buổi kể chuyện: 

 

 

 



 

 

(Nhóm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của 

Chi bộ) 


