
 

Đất nước luôn là tiếng gọi thiêng liêng muôn thuở, muôn nơi và của bao triệu trái tim con 

người. Đất nước đi vào đời sống chúng ta qua những lời ru ngọt ngào êm dịu, qua những làn điệu 

dân ca mượt mà và những vần thơ sâu lắng, thiết tha và rất đỗi tự hào của bao lớp thi nhân. Ta bắt 

gặp một hình tượng đất nước đau thương nhưng vẫn ngời lên ý chí đấu tranh trong trang thơ 

Nguyễn Đình Thi đồng thời cũng rất dịu dàng ý tứ trong thơ Hoàng Cầm. Hay với Nguyễn Khoa 

Điềm, ta bắt gặp một cái nhìn toàn vẹn về một đất nước của nhân dân. 

Khi ta lớn lên Đất nước đã có rồi 

Đất Nước có trong những cái ngày xửa 

Ngày xưa mẹ thường hay kể 

Đất Nước bắt đầu từ miếng trầu mà bây giờ bà ăn 

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết 

trồng tre mà đánh giặc. 

Đất nước trước hết không phải là một khái niệm trừu tượng mà là những gì rất gần gũi, thân 

thiết ở ngay trong cuộc sống bình dị của mỗi con người. Đất Nước hiện hình trong câu chuyện cổ 

tích ngày xửa ngày xưa mẹ kể, trong miếng trầu của bà, cây tre trước ngõ … gợi lên một Đất nước 

Việt Nam bao dung hiền hậu, thủy chung và sắt son tình nghĩa anh em, nhưng cũng vô cùng quyết 

liệt khi chống quân xâm lược. Mỗi quả cau, miếng trầu, cây tre đều gợi về một vẻ đẹp tinh thần Đất 

nước, đều thấm đẫm ngọn nguồn lịch sử dân tộc. 

Đất là nơi anh đến trường 

Nước là nơi em tắm 

Đất Nước là nơi ta hò hẹn 

Đất Nươc là nơi em đánh rơi chiếc 

khăn trong nỗi nhớ thầm. 

 Đất nước đã thấm vào máu thịt, đã hóa thành máu xương của mỗi con người, vì thế sự sống 

của mỗi cá nhân không phải là riêng của mỗi con người mà là của cả đất nước. Mỗi con người đều 

thừa hưởng ít nhiều di sản văn hóa vật chất và tinh thần của đất nước, phải giữ gìn và bảo vệ để làm 

nên đất nước muôn đời. 



 Nước ta có tài nguyên phong phú, lại ở vào một vị trí địa lý quan trọng của vùng Đông Nam 

á. Chính vì vậy, kể từ khi dựng nước đến nay, trong suốt chiều dài lịch sử của mình, dân tộc ta phải 

luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng chống ngoại xâm và phải liên tiếp đương đầu với nhiều cuộc 

chiến tranh xâm lược, phần lớn là những quốc gia lớn mạnh, những đế quốc cường bạo. 

Quyết tâm, ý chí và nghị lực của dân tộc thể hiện rõ rệt trong các cuộc chiến tranh yêu nước 

và sớm được đúc kết lại trong những lời tuyên bố đanh thép của các anh hùng dân tộc. 

Thế kỷ XI, Lý Thường Kiệt khẳng định:  

“Nam quốc sơn hà, nam đế cư 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” 

 

Thế kỷ XV, Nguyễn Trãi một lần nữa khẳng định: 

“Như nước Đại Việt ta từ trước, 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, 

Non sông bờ cõi đã riêng, 

Phong tục Bắc, Nam cũng khác, 

Thế kỷ XVIII, Nguyễn Huệ tuyên bố: 

“Đánh cho nó chích luân bất phản 

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn 

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. 

Và năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt cho cả dân tộc đọc 

bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa: 

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do 

độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và 

của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy". 

Kẻ thù đã thử thách sức sống của dân tộc ta một cách ghê gớm và lịch sử là bằng cứ hùng 

hồn chứng minh rằng "dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng". Bốn nghìn năm giữ nước của 

dân tộc ta là một thiên anh hùng ca rạng rỡ với biết bao chiến công oanh liệt chống ngoại xâm.  

Đó là hình ảnh Đất nước hiện lên vừa bình dị vừa lãng mạn nhưng lại rất hào hùng. 

 Đất nước trong những năm tháng cả nước cùng ra trận là mối cảm nghĩ thiêng liêng của mỗi 

người Việt Nam. Cảm nhận chung về đất nước trong những ngày khói lửa ấy kết tụ lại trong hình 

ảnh của người mẹ. Chưa bao giờ đất nước và người mẹ lại hiện ra đẹp đẽ đến như thế.  



Hình ảnh người mẹ Việt Nam với truyền thống “kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang” 

thật đẹp. 

Dù là bà bầm, bà bủ, là u, là mẹ, là má… Người mẹ trong kháng chiến là những người phụ 

nữ bình dị, tảo tần và giàu lòng yêu thương những đứa con. Đất nước có chiến tranh, mẹ đã không 

tiếc những đứa con của mình, sẵn sàng động viên các con cầm súng ra trận. Tình cảm của mẹ giản 

dị mà lớn lao, tình cảm ấy hòa vào tình yêu đất nước. Vì vậy, từ người mẹ riêng của các chiến sĩ đã 

hòa nhập làm một và trở thành người mẹ chung, người mẹ nhân dân, người mẹ đất nước Biết bao 

bà mẹ có con đi chiến đấu xa và vĩnh viễn không có ngày gặp lại: 

 

“Giặc Mỹ nó nhằm con 

Mà bắn vào tim mẹ 

Đừng khóc con mẹ nhé! 

Khóc sao hả căm thù.” 

Trên chặng đường hành quân, hình ảnh người mẹ bao giờ cũng là hình ảnh sáng nhất. Mẹ trở 

thành điểm tựa tinh thần ở mọi ngả đường của những người chiến sĩ. Nơi tiền phương, phía trước 

mặt biết bao chông gai thử thách nhưng người chiến sĩ đã có một niềm tin vô bờ bởi trong trái tim 

họ, có người mẹ như ngọn lửa cháy mãi luôn soi sáng, dẫn đường.  

Cái đáng kính trọng nhất ở người mẹ Việt Nam không chỉ là sự thấu hiểu những nỗi niềm 

của con mà mẹ còn là người đồng chí thực sự tham gia vào mọi nhiệm vụ của cách mạng. Người 

mẹ đào hầm nuôi giấu cán bộ, người mẹ đi đầu trong cuộc đấu tranh chính trị, cũng là người mẹ 

chịu mọi khổ đau cho con sung sướng. Đất nước là người mẹ - người mẹ là đất nước. 

Trong bài Đất nước, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết: 

Nhưng em biết không 

Có biết bao người con gái, con trai 

Trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi 

Họ đã sống và chết 

Giản dị và bình tâm 

Không ai nhớ mặt đặt tên 



 Nhưng họ đã làm ra Đất Nước  

Suốt bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam liên tục phải chống chọi với 

nhiều kẻ thù xâm lược hùng mạnh và tàn ác. Hơn một nghìn năm chống kẻ thù phương Bắc, hơn 

một trăm năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tiếp đó là hàng chục năm chiến đấu bảo vệ biên 

giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Có thể nói rằng lịch sử của dân tộc ta là lịch sử được viết bằng 

máu và nước mắt của những người yêu nước, yêu độc lập tự do, của những anh hùng liệt sĩ, với ý 

chí kiên cường bất khuất, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, cống hiến to lớn về sức người, 

sức của, không tiếc máu xương và sinh mạng của mình. 

 Trong đó có những người tuổi đời mới mười chín, đôi mươi đã gạt lại phía sau những hạnh 

phúc riêng tư, những trang sách, giảng đường để lên đường đấu tranh vì độc lập, tự do và bảo vệ 

toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Rất nhiều người đã hi sinh hay để lại một phần thân thể ở chiến 

trường vì lí tưởng cao đẹp. Đó là các anh hùng liệt sĩ các thương binh, bệnh binh, người có công 

với cách mạng. 

Họ đã sống và chết 

Giản dị và bình tâm 

Không ai nhớ mặt đặt tên 

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương 

lai của đất nước, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", khẳng định vai trò của 

thanh niên vô cùng to lớn và bao trùm rất nhiều lĩnh vực. 

Đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ  hiện nay,lớp thanh niên chúng ta luôn tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân 

tộc.Bên cạnh đó, thanh niên phải luôn có khát vọng, ý chí vươn lên,  tích cực nghiên cứu khoa học, 

có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái. Thanh niên cùng với  nhân dân xây dựng đất 

nước, làm cho Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có vị trí xứng đáng trong cộng đồng quốc tế, 

sánh vai cùng các cường quốc. 

 

 


