
Sự hình thành phát triển, hoàn thiện đường lối  

chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc thời kỳ 1930-1945 

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mở đầu cho một thời kỳ mới trong 

lịch sử của dân tộc. Tuy Đảng vừa mới ra đời nhưng đã trực tiếp lãnh đạo cao trào 

cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.  

Tháng 10/1930, Hội nghị Trung ương Đảng đã họp và ra nghị quyết đổi tên 

"Đảng Cộng sản Việt Nam" thành "Đảng Cộng sản Đông Dương" hoạt động theo như 

chỉ thị của Quốc tế Cộng sản.  

Tháng 10/1934, Người được vào học Trường Quốc tế Lênin. Cuối năm 1936, 

Người trúng tuyển vào lớp nghiên cứu sinh, ngành lịch sử của Viện Nghiên cứu các 

vấn đề dân tộc và thuộc địa. Năm 1937, Người dự kỳ thi học kỳ I của lớp nghiên cứu 

sinh đạt kết quả tất cả các môn học. Do chiến tranh ngày một ác liệt, Người không 

thể yên tâm ngồi học mà nóng lòng muốn trở về nước hoạt động. Năm 1938, Người 

đã gửi thư cho Quốc tế Cộng sản bày tỏ nguyện vọng được về nước. Được Quốc tế 

Cộng sản chấp thuận, vào ngày 28-01-1941, Người trở về Việt Nam sau 30 năm hoạt 

động ở nước ngoài.  

Tháng 05/1941, Hội nghị Trung ương lần thứ tám họp tại Pác Bó (Cao Bằng) 

dưới sự chủ trì của Bác Hồ. Hội nghị đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng 

đầu, Hồ Chí Minh khẳng định: "Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn 

hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu 

giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng". Để tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, 

tranh thủ mọi lực lượng yêu nước chống đế quốc, giành độc lập cho dân tộc, chĩa mũi 

nhọn vào kẻ thù. Hội nghị quyết định thành lập "Việt Nam độc lập đồng minh", gọi 

tắt là Mặt trận Việt Minh vào ngày 19/05/1941. Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam 

tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt 

Nam. Ngày 18/08/1945, Người viết thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, 

Người viết: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào 

hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

thành công, lật đổ chế độ phong kiến, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp và giành 

lại độc lập dân tộc từ tay phát xít Nhật.  

Ngày 02/09/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, 

khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: "Tất cả mọi người đều sinh ra bình 

đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những 

quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Bản Tuyên 

ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử có giá trị to lớn, trong đó độc lập, tự do gắn với 

phương hướng phát triển lên chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị cốt lõi vốn đã được 

Người phác thảo lần đầu trong Cương lĩnh của Đảng năm 1930, nay đã trở thành hiện 

thực cách mạng đồng thời trở thành chân lý của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 

tộc, xây dựng xã hội mới của dân tộc Việt Nam. 


