
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM GDTX TIẾNG HOA 



Một chiến sĩ bảo vệ - sau này được phong quân hàm có lần nói rằng: 

Bác Hồ thường dạy quân dân ta “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô 

tư”. Bác dạy phải làm gương trước. Bác dạy phải nêu cao đạo đức cách 

mạng. Có cán bộ nghĩ rằng “đạo đức” cách mạng là để áp dụng trong 

công tác thôi nhưng riêng bản thân tôi được gần Bác, tôi thấy ngay 

trong khi ăn cơm Bác cũng dạy cho chúng tôi thế nào là “đạo đức”. 

Thứ nhất, Bác không bao giờ đòi hỏi là Chủ tịch nước phải được ăn thứ 

này, thứ kia. Kháng chiến gian khổ Bác vẫn sống như một người bình 

thường, đến khi hòa bình lập lại có điều kiện hơn thì Bác càng không 

muốn coi mình là “vua” bắt có gì ngon, lạ là phải “cống, hiến”. 

Thứ hai, món ăn của Bác rất giản dị, toàn các món dân tộc, trứng cà, cá 

kho...thường là chỉ 3 món, trong đó có bát canh, có hôm khá hơn là   

4 - 5 món thôi. 

Thứ ba, Bác thường bảo chúng thôi, ăn món gì cho hết món ấy, không 

đụng đũa vào các món khác. Gắp thức ăn phải cho có ý. Cắt miếng bơ 

cũng phải cho vuông vức. 

Thứ tư, có món gì ngon không bao giờ Bác ăn một mình. Bác san sẻ 

cho người này, người kia rồi sau cùng mới tới phần mình, thường phần 

Bác là phần ít nhất. Ăn xong thì thu xếp bát đũa gọn gàng, để đỡ vất vả 

cho người phục vụ. 

Thứ năm, tôi có cảm giác là đôi khi ăn cơm có những giây phút Bác 

cầm đũa, nâng bát cơm ấy thế mà Bác dường như đang lưỡng lự về 

điều gì. Chắc Bác nghĩ đến đồng bào, đến cụ già, em bé đói rách ở đâu 



đó chưa có những bữa ăn no. Tưởng như Bác nhớ lại những ngày lao 

động ở xứ người kiếm từng mẫu bánh để ăn, những cốc nước để uống, 

để làm cách mạng…Hay là Bác lại nghĩ đến những lần tù đày không có 

gì để ăn. Thật khó hiểu, mà càng khó hiểu tôi lại càng thương Bác 

nhiều hơn. Bây giờ vào những bữa tiệc cao lương mỹ vị, rượu bia, thức 

ăn bày la liệt, quái lạ tôi lại nhớ đến Bác rồi…có ăn cũng chẳng mấy 

ngon như khi xưa ngồi vào mâm cơm đạm bạc với Bác. 

 BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

Câu chuyện tuy ngắn nhưng đầy tình cảm cùng sự chỉ bảo của Bác. 

Bác dạy chúng ta làm sao để không lãng phí thức ăn, vì Bác cảm nhận 

được đất nước chúng ta lúc bấy giờ còn nghèo, chưa đủ điều kiện để lo 

cho toàn dân ấm no. Bác dạy chúng ta không phân biệt giai cấp mà đối 

xử không tốt với người khác. Mặc dù Bác đã là một vị Chủ tịch nước, 

Bác có thể đòi hỏi rằng Chủ tịch một nước có thể ăn những thứ khác 

hay ngồi ăn ở một nơi sang trọng nhưng Bác không làm thế, Bác vẫn 

ăn cơm, ăn cá, ăn canh như người dân, như những đồng chí khác.  

Bác giản dị lắm, không phải ai cũng có đức tính ấy như Bác đâu. Xã 

hội hiện nay thường phân biệt giai cấp, họ cứ trong xem mặt mà mua 

bán cho dân. Ai mặc đồ sang trọng sẽ được tiếp đãi một cách chu đáo 

và hoàn mĩ và ngược sẽ bị coi rẻ, khinh khi. Nếu xã hội chúng ta có 

những người như thế sẽ làm xã hội chúng ta bị tách biệt, không đoàn 

kết dẫn đến chia rẻ làm cho đất nước chúng ta ngày càng thụt lùi về 

sau và không thể phát triển lên được. 


