


    Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, long
trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt
Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam.
   Từ một vùng đất chưa có tên trên bản đồ thế giới, từ
một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam
đã vươn lên trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định,
hiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách
quốc tế. 
   Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên lọt
vào Top 40 nền kinh tế hàng đầu, có quy mô thương
mại trong Top 20 quốc gia trên thế giới.



    Từ một đất nước bị bao vây cô lập, Việt Nam đã thiết
lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới,
có quan hệ Đối tác Chiến lược và Đối Tác toàn diện với
30 nước, trong đó có tất cả các thành viên thường trực
Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, các nước lớn và là
thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và
quốc tế. 
    Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn
đấu, Việt Nam được Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế
xem như một câu chuyện thành công, một điểm sáng
về xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của người dân.



     Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn
bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với hệ
thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng
hồn, một cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định mạnh mẽ
chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn
thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con
đường phát triển.
    Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là văn bản pháp lý
đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp
quyền ở Việt Nam, với mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách
mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước
của dân, do dân và vì dân”.    



  Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức
mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi
khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng
trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam
quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và
của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
     Với tinh thần đó mà cách mạng Việt Nam dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ
Chí Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn,
có ý nghĩa lịch sử trong suốt hơn 79 năm qua. 



   Hơn thế nữa, Tuyên ngôn độc lập còn đóng góp cho
sự nghiệp giải phóng nhân loại, là sự mở đầu kỷ
nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp
bức trên toàn thế giới.
    Suốt 79 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đi theo
tiếng gọi của Người, vang vọng Lời thề độc lập, với tư
tưởng bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”,
toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đồng lòng, muôn
người như một, cùng với đoàn kết quốc tế trong sáng,
đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến
thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, thống nhất đất
nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, vững
bước đi lên chủ nghĩa xã hội.



    Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang tiếp tục
đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện trong bối cảnh
tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất
phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời
cơ và thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần
đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức
mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng
bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ
bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;
nâng cao đời sống của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì
đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập ,chủ quyền, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa./.


